Sinds het ancien regime (middeleeuwen) heeft men te Wieze steeds bier gebrouwen.
Deze bedrijvigheid kende, mede dankzij het gunstige regime in het dorp, een grote
expansie. Uiteindelijk leidde het tot de komst van grote brouwerijen die Wieze als
bierdorp op de kaart zetten. De heemkring van Wieze stelt u graag de geschiedenis van
Brouwerij Callebaut, Brouwerij Van Langenhove, Brouwerij Van Roy en

Brouwerij Wagon voor. Ook de vergeten brouwerijen uit lang vervlogen tijden komen
in deze lijvige publicatie aan bod.

De intentie van dit boek is breed: u krijgt een echte kroniek te lezen waarin de brouwers-
families, de bouwevolutie van hun bedrijven en het grote gamma van hun producten
uitgebreid aan bod komen. En er is ook veel context: de grote en kleine gebeurtenissen
in het leven van de brouwers, de politicke loopbaan van enkelen onder hen, de moeilijke
omstandigheden van oorlog en schaarste, de fanfares, de personeelsfeesten ... geeft u
een bijzondere inkijk in het bedrijfsleven van toen.

U mag dit meer dan 400 pagina’s tellende boek ook opvatten als een kunstboek.

Het enorm rijke palet aan kleuren en afbeeldingen van reclameobjecten, affiches,
flesetiketten en zo meer, wordt in dit boek breed uitgesmeerd.

We hebben enorm veel aandacht besteed aan het visuele en elke afbeelding met

de grootste zorg behandeld. In deze publicatie staan zo’n 700 originele afbeeldingen
waarvan de meeste nog nooit zijn gepubliceerd.

We bevelen dit boek dan ook ten zeerste aan en hopen op een ruime belangstelling;

van de geinteresseerde in de rijke geschiedenis van Wieze tot de verzamelaar van bier-
aitributen, van de familiegeschiedkundigen onder ons tot de jonge mensen nieuwsgierig
naar dz verdwenen brouwerijen. Want bovenal was Wieze een bierdorp.




